
 
 
 

Từ người Vệ binh Thụy Sĩ đến chức linh mục:                                    
‘Phục vụ với lòng khiêm nhường’ 

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Romano Pelosi và Francesco Bartolini) 

 
Trong cuộc phỏng vấn với đài Vatican, chàng Didier Grandjean, 34 tuổi, nhớ lại hành trình của 
anh từ khi khoác quân phục Vệ binh Thụy Sĩ phục vụ Đức Giáo hoàng đến cổ áo Giáo sĩ La Mã. 
Câu chuyện của anh là một tiến trình được đào tạo phục vụ Giáo hoàng và Giáo hội một cách tâm 
linh hơn. 
 
Chàng Didier Grandjean sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo ở Fribourg, Thụy Sĩ, 
động lực phục vụ Giáo hội của Didier Grandjean đến một cách tự nhiên. Sau khi hoàn thành 
trường tuyển dụng của Quân đội Thụy Sĩ, anh đã phục vụ trong Vệ binh Thụy Sĩ Giáo hoàng từ 
năm 2011 đến năm 2019. 
Ở tuổi 21, anh bắt đầu hành trình với tư cách là một tân binh chính thức và trong thời gian phục 
vụ, anh "thường xuyên tiếp xúc với những người hành hương" và rất ấn tượng trước đức tin sâu 
sắc của họ. 
Anh nói với Vatican News rằng đó là chất xúc tác cho "sự khai sáng" chính anh, đến nỗi giúp anh 
dành thời gian để cầu nguyện và suy ngẫm qua các bài suy tư của anh. 
Sự phục vụ của anh chứng tỏ sự trưởng thành về mặt tâm linh của anh, một đặc điểm cơ bản cần 
thiết để chính thức chuyển tiếp sang con đường ơn gọi linh mục. Đó là con đường mà anh luôn 
cảm thấy được thôi thúc tiến vào. 
 
Tìm hiểu chủng viện 
Bất chấp lòng sùng đạo của gia đình anh, sự ngạc nhiên ban đầu của gia đình anh về sự chuyển 
đổi con đường này là điều dễ hiểu. 
Tuy nhiên, phản ứng tích cực và sự ủng hộ từ những người thân yêu của anh đã thúc đẩy thêm 
quyết tâm và sự tự tin của anh đối với quyết tâm của anh. "Hãy đi; đây là con đường của con" là 
thông điệp từ người cha của Grandjean trước khi ông qua đời. 



 
Grandjean trong phòng thu của Đài phát thanh Vatican 

 
Mối liên hệ giữa Thành phố Vatican và Đội cận vệ Thụy Sĩ 
Grandjean đã trải qua một khoảnh khắc quan trọng của mật nghị bàu Giáo Hoàng năm 2013, anh 
chứng kiến sự hùng vĩ và tính biểu tượng của Giáo hội, cũng như sự tận tụy của Đức Giáo hoàng 
Phanxicô. 
Các giá trị mà anh hiểu vào thời điểm này so với các giá trị về truyền thống và đổi mới, an ninh và 
dịch vụ danh dự, các giá trị nằm ở cốt lõi của Vương quốc Vatican và Đội cận vệ Thụy Sĩ Giáo 
hoàng qua các thể chế. 
 
Trong số các giá trị của dịch vụ kết nối cả bản chất của một Vệ binh Thụy Sĩ và một linh mục là kỷ 
luật và tình đồng đội. 
Grandjean nhận thức rằng việc cam kết với lòng tận tụy không lay chuyển đối với người khác 
hoặc một mục đích đòi hỏi sự kiên trì, anh thường nhủ rằng "cầu nguyện giống như một trận 
chiến". 
Trong tư cách là Vệ binh Thụy Sĩ và với tư cách là một chủng sinh, Grandjean tìm được cảm 
hứng từ danh hiệu Servus servorum Dei, Người Tôi Tờ của Người Tôi Tớ Thiên Chúa. Anh diễn 
giải danh hiệu giáo hoàng cổ xưa này với mong muốn cống hiến hết mình với sự khiêm nhu lớn 
lao, mà không nhất thiết mong đợi bất cứ điều gì đền đáp lại. 

 
Grandjean bắt tay với Đức Giáo hoàng Phanxicô 



Khủng hoảng cam kết 
Chủng sinh Fribourg lưu ý đến khía cạnh xã hội của việc trở thành một người tôi tớ của Thiên 
chúa ( Servus servorum Dei), Anh phát hiện ra cảm giác cô đơn khi không thể kết hôn. Tuy nhiên, 
anh cho biết anh đã tìm kiếm cảm giác yêu thương gia đình trong việc phục vụ những người cùng 
đức tin. 
Grandjean bày tỏ mối bận tâm đối với “xã hội tiện nghi” ngày càng phát triển, trong đó sự thế tục 
hóa hiện diện nhiều hơn bao giờ hết và tầm quan trọng của sự hy sinh và cam kết lâu dài đang 
mờ nhạt, không chỉ trong chức linh mục mà còn trong đời hôn nhân. 
Do đó, Chúa thúc giục mọi người hãy can đảm theo đuổi con đường đức tin và tìm thấy niềm vui 
khi làm như vậy, vì “Chúa Kitô sẽ luôn ở bên bạn”. 

 
 

Grandjean trong những ngày làm Đội cận vệ Thụy Sĩ của Giáo hoàng 
Một thông điệp hy vọng 
Bất kể số lượng ơn gọi linh mục hoặc tu sĩ đang giảm, mọi người vẫn tìm kiếm lời khuyên của các 
linh mục giàu kinh nghiệm và sự hiện diện của họ mang lại cho tha nhân niềm vui và sự hướng 
dẫn. 
Grandjean kết thúc bằng một thông điệp bao hàm tình cảm mà anh đã cảm thấy trong nhiều năm 
trước khi còn ở Đội cận vệ. 
Anh chia sẻ rằng Giáo hội và các bề trên của anh luôn hiện diện vì mọi người, bởi vì “những gì 
bạn có thể từ bỏ từ cuộc sống trước đây của bạn sẽ được trả lại cho bạn gấp trăm lần”. 

 


